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Pastoor Geilen tel. 045 5241208
b.g.g 06 25393435.

Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913;
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993.
Parochiebureau voor vragen en
intenties op dinsdag en vrijdag in de
pastorie door vrijwilligers uit de
parochie. Telkens van 09.30 -10.30
uur, tel. 5241208. (Op vrijdag is
pastoor Geilen aanwezig.)
Parochiebureau pastoraal: donderdag
van 14.00 - 16.00 uur.

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19

of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo.

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van
9.30u.-10.30u.

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel.
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u
dit nummer bellen.

Website: www.bavonuth.nl

Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk

E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl;
redactiekerkklokje@bavonuth.nl; parochiebureau@bavonuth.nl.

MISINTENTIES VAN 22 december t/m 11 JANUARI 2025

Zondag 22 december 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).

Intenties:

- 1° jrd. Mia Naebers-Schins

- jrd. ouders Gadet-Coenjaerts en zoon Harrie;

- jrd. ouders Harrie en Lies Poolen-Wilders.

Maandag 23 december 09.00 uur: H. Mis (met live streaming).

Dinsdag 24 december kerstavond

17.00 uur: Herdertjesviering

21.00 uur: Nachtmis m.m.v. Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Bavo.
Intenties:

- onze opa's / vaders Joseph Bisscheroux en Bert Reinders;

- Roger Ritzen;

- ouders Benen-Meessen, ouders Collaris-Wouters en overleden familie;

- Jirgen Dippel en overleden ouders;

- ouders Noél en Miet Hermans-Meertens;

- Thea van Kan;

- Henk en Lisa Verbruggen-Florax

Woensdag 25 december 1° kerstdag 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Intenties:

- Bert Beckers;

- jrd. Hub en Annie Hamers-de Valk, tevens voor Tinie en Bets de Valk (stg);
- Leo Speetjens vanwege buren;

- 8e jrd. Jos Maessen, tevens voor alle overledenen van de familie
Donderdag 26 december 2° kerstdag 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Intenties:

- ouders Rijkx-Muitjens en kinderen Frans en Liesje;

- José Kurstjens-Meex;




- de zusjes Paula en Jeanie Collaris
Vrijdag 27 december 09.00 uur: H. Mis (met live streaming).
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 29 december 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).

Maandag 30 december 09.00 uur: H. Mis (met live streaming).

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Vrijdag 3 januari 09.00 uur: H. Mis (met live streaming).

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 5 januari 09.30 uur: H. Mis m.m.v. Gemengd Bavokoor (met live
streaming).

Intenties:

- zeswekendienst Wiel Dewez;

- Elly America (stg);

- jrd. Jeanny Brouwers-Mevis (stg);

- jrd. Col Collaris en echtgenote Maria Collaris-Jacobs, tevens voor zoon Alfons;
- voor alle leden die ons zijn ontvallen en voor alle nog actieve leden van buurtvereniging
Hellebroek.

12.30 uur: doop Elin Noé Peeters

Maandag 6 januari 09.00 uur: H. Mis (met live streaming).

Vrijdag 10 januari 09.00 uur: H. Mis (met live streaming).

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

1. THEMA: Een echte ontmoeting met hoop en verwachting

Zo vlak voor Kerstmis horen we in het evangelie een aanstaande moeder die een andere
aanstaande moeder gaat bezoeken. En dat ook nog heel onverwachts en buitengewoon.
We zijn getuigen van de ontmoeting van Maria en Elisabeth. Ze delen beiden de vreugde
van de verwachting. Ze delen die ook met ons.

De meesten van ons ontmoeten in de loop van een dag of een week heel veel mensen.
Het zijn ontmoetingen van allerlei soort:
oppervlakkige, toevallige en diepgaande,
aan de kassa in de supermarkt en op
straat, onder vier ogen en waar dan ook.
Bij de meeste ervan staan we niet zo lang
stil. Aan veel mensen die we zien lopen we
voorbij. Andere komen soms ongelegen en
daar heb je nu net even geen zin in of
geen tijd voor. Maar als we aan elkaar
voorbijlopen, missen we misschien wel een
prachtige kans om iets bijzonders, iets
belangrljks te kunnen geven en ontvangen. Een waardevolle ontmoeting is de moeite
waard. We zijn wellicht geneigd om onze ontmoetingen af te meten aan onze eigen
behoefte, aan wat wij op dat moment nodig hebben, of menen nodig te hebben.

Ook ik betrap me er wel eens op dat ik aan mensen voorbij loop in eigen gedachten
verzonken. Niet bewust, maar toch! Iedere "
ontmoeting is op z’'n minst een groet waard. ontmOEtlngen
Zoals Elisabeth haar nichtje Maria begroet. En
uit deze ontmoeting onstaat een vreugdevolle
en hoopvolle band.

Over enkele dagen gaan we het feest vieren dat
God naar onze wereld komt. Ons wil
ontmoeten. Zijn we in staat Hem te herkennen
en te ontvangen? Hij kan ons door deze
ontmoeting wel eens verrassen.

Zo zouden we ook kunnen zeggen: God
ontmoet de mens in alle eenvoud, maar met een geweldige hoop Ilefde
Voor u allen namens pastoraal team en kerkbestuur van ons cluster:




Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar
Pastoor Jan Geilen

2. PAROCHIEAGENDA

- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig
- vrijdag 3 januari 10.30 uur: ziekencommunie

- maandag 6 januari 20.00 uur: doopvoorbereiding (pastorie)

3. IS ER NOG TOEKOMST VOOR DE KERK?!

Is er nog toekomst voor de kerk? Als we om ons heen kijken, lijkt wel alsof het steeds
minder wordt in de kerk. Elk jaar zijn er minder kinderen die hun eerste heilige
communie doen. Al tientallen jaren zien we deze trend. Het lijkt alsof de goede tijden
voorbij zijn en dat alleen slechte tijden voor ons liggen. Maar laten we even stilstaan bij
wat er wél is.

Al 2000 jaar blijven we trouw aan onze kerk: bidden, vieren, zingen en verhalen
vertellen. En terwijl de wereld om ons heen verandert, blijft God onveranderd. God is
buiten de tijd, en dat biedt ons ook hoop. Het is God die ons roept en vraagt om los te
laten en te veranderen.

Wij zijn de enigen die kunnen veranderen, want wij zijn de tijden. Niet om de toekomst
van de kerk te verbeteren, maar om onszelf te veranderen. Advent is een tijd waarin we
kunnen veranderen en dingen loslaten. In deze tijd mogen we voelen dat God altijd bij
ons is, en dat we God onze hemelse Vader mogen noemen.

Wij ondergaan niet de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden )*.

)* naar een preek van Augustinus

Richard Griffijn

Scouting Nuth heeft weer gezorgd voor de fndytkranS' dank

4. DE VLUCHTELING

Kofi is als jongen van elf jaar naar Nederland gevlucht, want er was een burgeroorlog
gaande in zijn vaderland Sierra Leone. Ik zal jullie de ingewikkelde vluchtroute besparen.
In ons land kwam hij terecht in een asielzoekerscentrum in een Friese plaats, ik ben
vergeten welke. En daar is hij op straat gaan voetballen met de jongens uit het stadje.
Hij was opgevoed als moslim, maar hij ging 's zondags naar de gereformeerde kerk
omdat hij mensen wilde zien en gezien wilde worden. Hij wilde erbij horen. Hij kon niet



fietsen. Dus ging hij dat leren. Natuurlijk viel hij en verstuikte een enkel. Het gebeurde
voor de zaak van de schoenmaker, die het zag en hem binnenhaalde en verbond. Toen
zijn enkel was genezen, zorgde de schoenmaker dat hij een paar goed zittende
voetbalschoenen kreeg en lid werd van de plaatselijke voetbalclub. De schoenmaker had
een knappe dochter, Willemijn, waar Kofi smoorverliefd op werd. Toen de
voetbalwedstrijd om het provinciale kampioenschap moest worden gespeeld, zei Kofi
tegen Willemijn dat hij voor haar drie doelpunten ging scoren. Als je dat doet, schenk ik
jou drie kinderen, zei ze. En geloof het of niet, hij scoorde ze, werd de held van het dorp
en hij heeft nu drie prachtige kinderen met dubbel bloed, zoals ze in Afrika zeggen. Een
verblijfsvergunning is hem bezorgd door een landelijke politicus met een hart en
liefhebber van voetbal en nu is hij wethouder in mijn stad.

Uit een kerstverhaal van Jan Terlouw

WEET U DAT:

- U intenties ruim 2 weken voor de geplande datum moet opgeven om op tijd te kunnen
worden geplaatst in Hallo Beekdaelen?

- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?

- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar
zorgt?

KAESIMIS
Jozef en Maria vluchde mit hun
kiendje Jezus nao Egypte.
Hae loog neet doeéd op 't sjtrand
kaom neet mit 'n boot vanoet ‘ne sjtal
nao e vluchtelingecentrum
en kaom toch nog good terech.
Dat is de houp vuur vluchtelingekinger
in of neet in 'n kréb
zonger herders van sjaop en aezele en kuéninge.
Es dae houp d'r neet is
sjmakt 't kaesjdiner nao gevlucht wild
in Bethlehem, Ter Apel en Nut.

Colla Bemelmans 2015

ope medewerckers van het %tkkloé;’e wensen u
een Lelukkige Kexstmis en een Jalig cNieuwjaar!



